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Weidevernieuwing
Sinds 2019 zijn we bezig met de kinderen, collega’s en 
ouders aan de uitwerking van de weidevernieuwing. 
De plannen van onze nieuwe weide kan u nog altijd 

komen bekijken in de bureau van de directeur, 
hierbij een ‘smaakmaker’: 

 Vrije giften zijn natuurlijk nog altijd 
welkom om onze plannen te helpen 

verwezenlijken. Wat we budgetteerden 
in 2019 is momenteel verre van 

voldoende. U investeert op die 
manier mee in de opvoeding 

en speelplezier van uw 
kind.

Het schooljaar nadert met rasse schreden. Een bijzonder drukke periode voor alle 
leerkrachten en kinderen: een tijd van afronden, evalueren en afscheid nemen. 
Fijn dat we allemaal even ‘rust’ krijgen nu.
Het was weer een bewogen schooljaar met een heleboel evenementen waar we 
met plezier naar terugkijken. We konden ‘eindelijk’ nog eens een schoolfeest (en 
grootouderfeest) organiseren.

Voor wie de ‘speech’ eens wil herlezen:
Welkom in ‘De Wemelweide’, de school van uw kind. Deze plaats is erg belangrijk 
voor hen: hier ‘groeit’ uw kind. En groeien in een katholieke school betekent ook 
samen met de vriendjes en de juffen en meesters ‘op weg gaan’.
Samen met de ouders voeden wij de kinderen op. Het cultiveren van vertrouwen 
is hier erg belangrijk. Dat vertrouwen stond dit jaar centraal in ons pastoraal 
thema ‘LICHTPUNTJES’. 

Het centrale beeld was de ‘vuurtoren’ omdat we wensen dat elk kind in zijn/haar 
leven zijn/haar eigen vuurtoren vindt die licht geeft in de duisternis. 
Elke schoolmaand stond in het teken van een ander ‘lichtpunt’: een lichtbak, 
een spot, een lantaarn, kerstlichtjes, een signalisatielamp, een nachtlamp, een 
verlichte wereldbol, de paaskaars, een lichtslinger en de zon. Die maandbeelden 
bevatten accenten en mogelijkheden voor de kinderen om zowel hun eigen 
identiteit als de diversiteit in het licht te plaatsen. 
De maandbeelden waren wegwijzers voor de kinderen en tegelijk de toetsstenen 
van ons kwaliteitsvol onderwijs.

De afsluiting van dit schooljaar willen we in hetzelfde ‘licht’ plaatsen. Ons 
schoolfestival heet niet ‘zo maar’ Het BLAUWE licht. Blauw is de kleur van Maria: 
de kunstwerken in de gang in de villa getuigen daarvan. Maria en Jezus waren dit 
schooljaar onze inspiratiebron gedurende het pastoraal jaar: zij staan symbool 
voor vreugde en verbondenheid.

‘Het Blauwe Licht’ is een sprookje uit 1812 van de gebroeders Grimm. Omdat we 
onze kinderen als eigentijdse wereldburgers willen opvoeden, hebben we er een 
eigenzinnige moderne versie van gemaakt. De kinderen zijn er de laatste weken 
intensief mee bezig geweest en ze hebben er het ‘beste’ van zichzelf in gestoken. 
Het was heerlijk om alle kinderen en leerkrachten zo intensief muzisch bezig te 
zien de laatste weken. We hebben vast en zeker een heleboel muzische doelen 
bereikt met de voorbereiding van dit schoolfeest.

WOORD VAN 
DE DIRECTEUR
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Beste Lezers, wij de kinderen van het 6de, hebben als eerste klas de kinderredactie 
kunnen vormen van onze schoolkrant. Wij zijn allemaal heel erg blij dat wij dit 
hebben mogen doen. Wij vonden het een geweldig jaar (en jullie hopelijk ook 😉). 
Wij willen jullie graag bedanken! Hierbij een woordje van alle leden en heel erg 
veel liefs. 
Geniet van jullie zomervakantie! 

Lora (6de)

Hallo, of eerder gezegd, dag lieve lezers. Dit is de laatste editie van het schoolkrantje 
met ons redactieteam. Ik vond het fantastisch om voor het schoolkrantje te 
werken en ik hoop dat jullie zelf ook veel plezier hadden. Het was een fantastische 
ervaring en ik ben er heel blij mee dat andere leerlingen gemotiveerd zijn om het 
nieuwe redactieteam te vormen, en dus dit ook te beleven. Bedankt voor alles. 
Bedankt lieve juffen, om elke 2-3 maanden een mooi artikel te schrijven. Bedankt 
lieve “collega’s” voor alles wat we samen beleefd hebben en voor de hulp en 
steun. Bedankt lieve lezers dat jullie altijd zo gemotiveerd waren. Bedankt, 
bedankt, bedankt. Ik hoop dat we elkaar snel terugzien! 

Anna (6de)

Hallo kinderen van de Wemelweide. Eigenlijk begin ik met Hallo maar zal ik 
jammer genoeg eindigen met Dag. Ik ben Eline, ik moest in het begin van het 
jaar mezelf voorstellen maar nu moet ik een afscheidsbrief schrijven. Ik zit in het  
6de leerjaar. Dat betekent dat ik volgend jaar niet meer op school zal zijn. Daarom 
wil ik jullie graag vertellen hoe het in het schoolkrantje verloopt. Het is super 
leuk omdat iedereen een taak krijgt en die taak moet je gedaan hebben voor een 
bepaalde datum. Dat komt omdat elk gezin een krantje moet krijgen. Heel wat te 
printen dus. Daarom nodig ik iedereen (van het volgende 6de en 5de leerjaar) uit 
om mee te doen!
Dit was mijn afscheidsbrief 
Ik weet dat het niet altijd makkelijk is om van school te veranderen, voor wie in 
de komende jaren in het  6de leerjaar zal zitten. Maar onthoud gewoon één ding: 
je mag jezelf zijn wat je ook doet, waar je ook bent. 
Ik wens jullie nog heel veel succes de komende jaren!

Eline (6de)

AFSCHEIDSBRIEF 
van het redactieteamKangoeroewedstrijd

Zoals alle jaren deden de kinderen 
van de lagere school mee aan de 
Kangoeroewedstrijd (www.kangoeroe.
org): de wereldwijde reken-, denk- en 
puzzelwedstrijd.

Wij zijn trots op alle kinderen die 
deelnamen en het beste van zichzelf 
gaven, maar in het bijzonder op 
Edouard Mertens van 6L: hij was bij 
de 100 besten van zijn categorie. 
Proficiat Edouard!

Dankjulliewelletjes
Een onmogelijke taak om iedereen te bedanken die ervoor zorgden dat 
het schooljaar 2022-2023 een succes werd. Ik denk aan de leerkrachten, de 
mensen van het secretariaat, de zorgploeg, de ondersteuners, het CLB, OCB, de 
pedagogische begeleiding, de mensen van TGI en OSO, het schoolbestuur, het 
feestcomité, het redactieteam, de ouderraad, alle ouders van onze kinderen die 
een extraatje deden, de klussers tijdens de klusjesdag, de toezichthouders, de 
poetsman, de politieagent, …

Allemaal ontzettend bedankt om er te ‘zijn’ voor De Wemelweide! We zijn er 
ons van bewust dat het allemaal niet ‘perfect’ was, maar we hebben nog wat 
groeimogelijkheden overgelaten voor de volgende schooljaren.

We nemen ook afscheid van de 19 kanjers van het 6de leerjaar. We hopen hen nog 
vaak terug te zien!

Genieten jullie nu van een welverdiende zomervakantie. We zien jullie graag terug 
op vrijdag 1 september 2023. Jullie mogen nog een mail verwachten in de loop 
van augustus met meer informatie.

Meester Ronald Jozef Jansen.
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ONZE KLASSEN 
IN DE KIJKER

Hallo Wemelweide, ik ben Sebastian van het 6de leerjaar en zit in het redactieteam 
van het schoolkrantje. 
Dit jaar was mijn laatste jaar op school en dus ook het laatste jaar in het 
redactieteam. Lid zijn van het redactieteam is leuk samenwerken en een heleboel 
dingen doen. Ik heb bijvoorbeeld interviews afgenomen, recepten geschreven, ik 
ben rondgegaan bij juffen om te zien wat ze met hun klassen hadden gedaan,… 
Heel veel werk dus. Maar als het schoolkrantje eenmaal uitgekomen is, ben je 
altijd trots dat jij met je teamgenoten er voor gezorgd hebt dat hij er is. Om 
dat verder te zetten kan je, als je volgend jaar in het 5de of 6de leerjaar zit, lid 
worden van het redactieteam. Ik wens deze personen heel veel succes om leuke 
schoolkrantjes te maken. 
Dag iedereen,

Sebastian (6de)

Hallo iedereen, ik ben Aya. Dit zijn mijn ervaringen uit dit jaar in het redactieteam:
Ik vond het leuk om met het redactieteam artikels te schrijven. Het was heel 
tof om de eerste leerlingen te kunnen zijn die dat probeerden. Daar heb ik van 
genoten. Er waren leuke momenten en soms ook minder leuke momenten. Maar 
ik vond het erg aangenaam om altijd met een groep te werken.
Ik wens jullie veel geluk volgend jaar! 

Aya (6de)

Hallo iedereen, dit is het laatste schoolkrantje van dit jaar. We hebben er heel 
veel energie in gestoken. Spijtig genoeg zitten we allemaal in het 6de, en is het 
tijd om afscheid te nemen. Ik wil jullie nog persoonlijk bedanken voor jullie 
bijdrage(n) aan het schoolkrantje. En natuurlijk ook heel erg bedankt aan mijn 
leuke “collega’s“. Het was een heel leuk en tof schooljaar!
Groetjes!

Anouk (6de)

Bedankt ook aan Guillaume en Imane van het 6de!
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Feest op school!
Vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni was het feest op onze school. Wat hebben 
we hard geoefend! Muziek gekozen, groepjes van alle kleuters samengesteld, 
danspasjes geoefend, kostuums gemaakt… en klaar waren we!

Met veel kriebels in de buik stonden we klaar op het podium. Wat een spektakel! 
Voor jong en oud 😊!

Dansende, swingende groetjes,

 
alle kleuters en juffen <3
Juf Ilse, juf Ilke, juf Mika, juf Annemie, juf Nadia, juf Griet, juf Tess en juf Rachel

KLEUTERKLASSEN
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Het was heel tof (Enzo)
Het was heel creatief (Anna)
Met stokken hebben wij kampen gebouwd (Rose en 
Héloise)
De houten stokken maakten we vast met elastiek. 
(Margaux)
We maakten eerst houten driehoeken. (Gabriel)
Ik heb een tent gemaakt. Het was leuk. (William)
Met stokken en elastiek maakten we een kamp.  
Het was leuk. (Pauline)
Met stokken maakten we kampen. Ons kamp was 
klein (Aëlya)

Schoolreis natuurtalent
Op 12 mei was het zover! We gingen op schoolreis naar Overijse, naar natuurtalent. 
Het weer zag er niet zo stralend uit, maar al heel snel kwam het zonnetje 
tevoorschijn en beleefden we een onvergetelijke dag .

De vijver was geweldig. Mooie schapen. Het podium was groot. (Lila)

1LJ & 2 LJ
Juf Els & Juf Gerda

Workshop kampen bouwen
Op 8 mei kwam meneer Hikketakketoe een bezoekje brengen aan onze school.
Hij had een hele bestelwagen volgeladen met materiaal. Na de uitleg maakten we 
supermooie kampen. 
 
Te leuk. (Théophile).
Kampen bouwen,eerst kijken naar meneer Hikketakketoe, de kinderen bouwen en 
versieren de kampen met een doek. (Lila)
Kampen bouwen was heel leuk, we hebben de bamboestokken het kamp gemaakt. (Alice)
Ik bouwde een kamp met kinderen, en ik vond dat super mega leuk. (Adèle)
Uit een hele berg konden we doeken kiezen (Julia)
Met elastiek de stokken vast maken, en dan het doek erover zetten. (Héloise)
Soms vond ik het niet zo leuk, omdat ander kindjes het niet zo goed konden. (Laetitia)
Het was super leuk. (Rodrigue)
Heel tof ! We hebben met bamboestokken en elastiekjes kampen gebouwd. (Ella) 
Ik vond kampen bouwen heel leuk. (Julie)
Het was super leuk ! De kampen waren allemaal heel leuk. (Félix)
Alles was leuk. (Joséphine)
We moesten driehoeken maken, de onze was de grootste. (Louise)
Kampen bouwen, doek erop zetten (Achille)
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De sportdag was heel leuk. (Henri)
Wij hebben sport gedaan en ik heb heel veel gelopen. (Antoine)
Het lopen was leuk. (Alexis)
Lopen, lopen, lopen, ik was derde ! (Gabriel)
De sportdag was superleuk. Ik heb me wat pijn gedaan, maar dat was niet erg. (Chloe)
Lopen ! (Jean)
De kinderen lopen en hebben sport gedaan. Dat is leuk. (Eleanore)
Ik heb geklommen (Anaïs)

De vijver was leuk. (Julie)
Leuke vijver en boomhut (Théophile)
We zijn naar natuurtalent geweest. We zagen schapen. We hebben geschilderd met 
modder. (Ella)
Boomhut en de modderkeuken waren leuk. (Julia)
De groepsfoto en de schapen. (Josephine)
Het was heel leuk om kampen te bouwen. (Anna)
Ik vond de modderkeuken super mega leuk (Adèle)
De bouwhoek en de keuken en de fietsen en de hangmat en de klimboom.
We mochten daar spelen in een auto en er waren schapen en een boomhut. (Louise)
Onze schoolreis vond ik heel leuk: schapen, auto en een klimboom. (Alice)
De vijver was leuk. De schapen en de klimboom ook. (Achile)
We zijn naar natuurtalent geweest. Er waren schapen (James)
Ik vond het grappig toen ik met mijn voet in de modderpoel viel. Ik vond het heel 
leuk. (Laetitia)
Natuurtalent was leuk. (Rodrigue)
De klimboom, de boomhut en de auto. (Héloise)
Katapult en de klimboom. (Julia)
Bouwen, naar de konijnen kijken. (Alexandre)
Konijntjes, glijbaan, schapen, modderpoel. (Maurice)
We hebben veel met de schapen gespeeld. (Stanislas)
Leuke konijnen.(Martin)
We zijn naar natuurtalent geweest. Het was heel leuk. (Martin)

Sportdag
Op vrijdag 9 juni had juf Sara samen met het zesde leerjaar een superleuke 
sportdag voorbereid. Eerst samen opwarmen op een leuk liedje. Daarna werden 
we verdeeld in 5 groepen. Na een tijdje werd er doorgeschoven.
Hardlopen, verspringen, hoogspringen, basketbal en kogelstoten kwamen aan 
bod. De leerlingen van het zesde leerjaar legden ons de activiteit uit en moedigden 
ons aan om records te verbreken.
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1. Kies een maatje waarmee je samenwerkt

2. Teken een vorm op de grond 

3. Gebruik takken en bladeren

4. Zoek stenen en vruchten

5. Werk met een bepaalde kleur

6. Zorg dat er herhaling in zit

Wij laten onze creatieve werkjes 
achter zodat de toekomstige 

wandelaar een leuke verrassing wacht.

Hoe zijn wij te werk gegaan:

2LJ
Juf Gerda

Wij verkennen het woud en vinden
een schat aan materialen.

Wij toveren het bos om tot 
een openluchtmuseum met
onze eigen natuurkunstwerken.

Land art
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3LJ 
Meester Victor, Juf Laura, 
Juf Katja & Juf Kelly

Zoals de hele school waren we heel de maand druk in de weer om het schoolfeest 
voor te bereiden en dan vooral ons dansje. Ons dansje had als thema ‘erwten’, 
daarom waren we ook allemaal in het groen gekleed. Het kostte bloed, zweet en 
tranen maar wat een resultaat! We waren allemaal heel fier op ons dansje. 

In het kader van ons thema w.o. hebben we met de hele klas een weerstation 
samengesteld. Elk kind werd verdeeld in een aparte groep en elk groepje was 
verantwoordelijk voor een bepaald meetinstrument. Een groepje maakte een 
wolkenraster, een groepje maakte een pluviometer, eentje stelde een anemometer 
samen en de laatste groep knutselde een windroos. Nadien zijn we met de klas 
naar buiten gegaan om ons weerstation uit te testen en het weer van die dag te 
meten. We hebben allemaal veel bijgeleerd!

Eind mei was ons laatste bezoek aan de bib. Om het schooljaar mooi af te sluiten 
organiseerde de bib een leuke quiz. De quiz ging niet enkel over boeken maar 
ook over algemene kennis. Er waren een heleboel interessante vragen waar we 
niet meteen een antwoord op wisten, dit zorgde voor leuke weetjes waar we nu 
allemaal op de hoogte van zijn. Dankzij het mooie weer konden we deze quiz ook 
buiten houden. Een leuke afsluiter van het schooljaar!
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We hadden ook een speciaal moment met sommigen van de klas. De juf speelde 
een heel belangrijke wedstrijd (halve finale) in Brussel tegen Léopold. De kinderen 
mochten komen supporteren als dat lukte. En sommigen hebben dit dan ook 
gedaan. Ze waren de BESTE supporters van iedereen die aanwezig waren. Helaas 
heeft de juf verloren, maar de kinderen hebben haar fantastisch trots gemaakt 
en bovenal heel gelukkig.

Het einde van het schooljaar 
is bijna daar en we kijken al 
erg uit naar de zomervakantie. 
Maar toch vinden we het ook 
jammer, omdat we dan niet 
meer in het vierde zullen 
zitten. Gelukkig gaan er nog 
veel leuke momenten komen 
deze laatste weken. We 
kijken vooral uit naar WALIBI.  

We hebben veel mooie 
herinneringen gemaakt samen 
dit jaar en we zijn er zeker van 
dat dit in het vijfde niet zal 
veranderen.

Tot volgend schooljaar 
iedereen!

Een tijdje geleden hebben 
we met onze classdojo 
eindelijk onze beloning 
gehaald, dit betekende: 
PASTA VAN DE JUF 
VOOR DE HELE KLAS! 
De juf had héél veel pasta 
gemaakt en het was 
SUPER lekker! Sommigen 
vonden deze zelfs 
lekkerder dan die van 
mama 😊. (oeps)

4LJ 
Juf Nikki

Hallo iedereen

Wij hebben in het vierde weer van alles meegemaakt 
deze afgelopen maanden. We kunnen niet wachten 
om jullie te vertellen wat we zoal meegemaakt of 
gedaan hebben!

Eerst en vooral zijn er verschillende leuke activiteiten 
geweest bij de WABO, zoals ‘nieuwe dieren’, daar 
hebben we mooie kunstwerken gemaakt. We zijn 
ook naar een toneel gaan kijken van ‘stretch’.

Andere activiteiten waren ook leuk, zoals trombone leren spelen, dit hebben 
we dan ook op het schoolfeest mogen tonen. Dat vonden we super leuk.  
Het hele schoolfeest was voor ons een groot succes. Mooie dansjes, goede 
acteurs, enz. Wat leuke dagen waren dat! 
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Dag iedereen, 

Wij hebben de laatste maanden erg 
veel gewerkt op school. Wij hebben 
voor de eerste keer ooit eindtoetsen, 
erg spannend dus! We hebben allemaal 
heel erg ons best gedaan hiervoor. 

Natuurlijk deden we ook nog wel wat 
leuke dingen. Voor ons sprong het 
schoolfeest er echt uit. We hebben 
heel erg genoten. We hebben een 
soldatendans gedaan,  op het liedje ‘ 
I’ll make a man out of you’ uit de film 
Mulan. Weet je wat nog knapper is? 
Een aantal kinderen hebben dit zelf 
uitgevonden (dank je wel aan: Aliénor, 
Emma, Olivia, Féelia, Joséphine, 
Matías, Kawtar en Estelle De Theux 
!!!). Het was een super coole dans, we 
gebruikten stokken en we hebben er 
ook in gevochten. Super leuk! De juf is 
erg trots op ons. 

We hebben ook juf Sara mogen helpen 
met een sportdag voor de kleuters. We 
moesten zelf allemaal een activiteit 
uitwerken met de kinderen. Het was 
leuk, maar ook niet altijd gemakkelijk. 
Nu hebben we nog meer respect voor 
juf Sara 😉

Verder kijken we allemaal heel hard uit 
naar de zomervakantie en het zesde 
leerjaar! 

Groetjes, de leerlingen van het vijfde 
leerjaar! 

5LJ 
Juf Manou
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Hallo allemaal, 

Op vrijdag 21 april zijn het 5de en 6de leerjaar naar Technopolis in Mechelen 
gegaan… voor de finale van het Junior STEM tornooi! 

Om aan dat tornooi mee te doen, moest je in een groep van 3 à 4 personen een 
kleine boot of auto maken. Uiteindelijk werden er 2 groepen die een boot hadden 
gemaakt geselecteerd, de Speedketters en de Waterkrachten. 
Er werd ook één groep geselecteerd die een auto had gemaakt, Clems Cars. 
We gingen met de auto’s van ouders van het 5de en 6de leerjaar naar Technopolis, 
ook de leerkrachten reden mee. 

Toen we aangekomen waren, gingen de finalisten naar een grote zaal waar ze 
een eigen tafel kregen. De rest van de 2 klassen ging Technopolis zélf ontdekken. 
De finalisten moesten hun boot of auto 2 keer laten rijden of varen, en moesten 
daarna ook heel het proces van het maken van de boot of auto uitleggen aan 
de jury. Ze kregen een gratis drankje en mochten daarna ook in Technopolis 
rondlopen. Net voor de prijsuitreiking kregen de finalisten nog een show te zien 
over chemie. 

En dan de prijsuitreiking waar alle klassen bij mochten zijn… Geen enkele groep 
was in de top 3 van snelste auto of boot, maar ze kregen toch een bronzen medaille 
en een knijplamp. Maar… de Waterkrachten kregen wel de Creativiteitsprijs! Dat 
waren Aliénor en Féélia van het 5de en Stan en Sebastian van het 6de. 
De trofee en de boot staan nu in de gang bij meester Ronald. Het was een topdag. 

Sebastian Rys van het 6de leerjaar

6LJ
Juf Ann

De kinderen van het 5de en 6de leerjaar zijn naar Technopolis geweest voor een 
STEM tornooi. Eline en Sebastian vertellen ons meer over hun dag.

Op 21 april zijn het 6de en het 5de leerjaar naar Technopolis gegaan. Gelukkig 
waren de ouders zo lief om ons te brengen naar Mechelen. Om 8u30 stonden wij 
allemaal klaar en verdeelden we ons onder de auto’s. Het was een leuke, maar 
voor de ouders en leerkrachten, misschien luidruchtige rit. 
Technopolis is een doe-museum, waar we waren uitgenodigd voor het STEM 
tornooi. Dat is een wedstrijd waarvoor we zelf een auto en een boot moesten 
bouwen. Tijdens de wedstrijd mochten wij zelfstandig het museum bezoeken. 
We konden er veel technische proefjes doen, zoals virtuele realiteit, magnetische 
reacties, waterproefjes en we werden echte detectives. Enkelen onder ons 
hadden het lef om met de fiets op een touw in de lucht te fietsen. We hebben 
veel geleerd over onze talenten en die van anderen. Het was leuk om samen 
proefjes te doen.
Op het einde zijn we allemaal naar de prijsuitreiking van het STEM tornooi gegaan. 
We zijn heel fier op onze 3 bronzen medailles en de creativiteitstrofee die één 
van onze teams, de Waterkrachten met hun boot in thema Oekraïne, mee naar 
huis mocht nemen.
Om 16 uur brachten de ouders en leerkrachten ons weer naar school. Het was 
een leerrijke, leuke, grappige en schitterende dag.

Eline Vandebotermet uit het 6de leerjaar.
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Het team leesgoesting

Beste iedereen,

Kennen jullie onze boekenruilkast al? 
Neen?
  
Dan stellen we ze even voor.
 
Op het weggetje naar de speelplaats hebben we een kast gezet met leuke 
Nederlandstalige boeken. Heb je zin om er ééntje te lezen? 
Neem die er dan uit maar steek er liefst een ander boek voor in de plaats. 
Bijvoorbeeld een boek dat je niet meer leest omdat je het al gelezen hebt of 
omdat je er te groot voor bent geworden.  
Op onderstaande foto’s zie je dat we onderverdelingen hebben gemaakt volgens 
leeftijd. Ook de mama’s en de papa’s vinden er wel iets naar hun zin.

Doe je mee? 
Lekker lezen in de vakantie!  

Veel leesplezier namens het team ‘leesgoesting’

EEN WOORD VAN.. .

Juf Tamara a.k.a. Juf Lintjes

Voorlezen? 
Ja! Ook in de vakantie

Dat voorlezen leuk is weten we allemaal. Dat je er ook slim van wordt is 
meegenomen. 

Je leert meer moeilijke woorden en meer wat de woorden betekenen. Je leert 
hoe een verhaal in elkaar zit en je leert over tijd en ruimte in een verhaal. 
Je praat met elkaar over het verhaal, het boek of het tijdschrift. Je leest bijvoorbeeld 
over het snelste dier ter wereld, je fantaseert dat je op safari wil gaan en voor je 
het weet hou je samen een loopwedstrijd om te kijken wie sneller is. 
Je leert klanken en letters herkennen waardoor je ook beter zal kunnen lezen en 
schrijven. 
Je kan elkaar vragen stellen of vertellen over een ander verhaal dat je gelezen 
hebt. 

Wil je voorlezen in een andere taal? Dan leer je ook dingen die je kan gebruiken 
in het Nederlands. Zo leer je ook dat een haan in het Frans anders kakelt dan in 
het Nederlands. ( kukelekuuuuuu). 

Als je zelf voorleest voor iemand kan je dat saai doen. Altijd op dezelfde toon. 
Maar als je het leuk wil maken, dan lees je voor alsof je er zelf bij bent. Dan klinkt: 
“Pas op! Zei hij boos”, anders dan “Pas op! Zei hij geschrokken.” En zo leer je ook 
begrijpen wat je leest. 
Voorlezen is dus niet alleen de letters voorlezen maar ook vertellen over de 
prenten, over dingen die je zelf hebt meegemaakt of waar je nieuwsgierig naar 
bent. 

Je kan dus nooit genoeg voorlezen. 

Voorlezen IS vakantie. 

Dikke knuffel, 

Juffrouw Lintjes
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Het feest comité

Het einde van het schooljaar rijmde voor ons vooral met het schoolfeest

Wij waren er al een heel tijdje mee bezig : tombolaprijzen verzamelen, catering 
voorzien, bestellingen maken, decors knutselen, ticketjes voorbereiden, alle info 
communiceren…
De dag(en) zelf hebben we heel wat hulp gehad om alles op te stellen, op te 
ruimen, af te bouwen, maar ook aan de BBQ en de bar… 

Heel veel tijd en energie maar het was de moeite waard ! 

We hebben mogen genieten van een fantastisch toneelstuk dankzij een geweldige 
inzet van de kinderen, juffen en meesters. De foto’s van Katja - jullie krijgen 
dadelijk de link- getuigen van de super gezellige sfeer en het enthousiasme, 
zowel bij de kinderen als de ouders.

Ook het grootouderfeest was een enorm succes. Ze waren talrijk : de zaal was 
even vol als op zaterdag !

We hopen dat jullie het even geslaagd hebben gevonden als wij ! Wij willen hier 
nogmaals iedereen bedanken die een handje heeft toegestoken ! 
Het was de eerste keer dat we winstgericht werkten en samen hebben we ruim 
3500€ ingezameld voor de weide ! Mooi bedrag : danku allemaal !!!

We wensen jullie een prachtige zomervakantie en vinden jullie volgend schooljaar 
met veel plezier terug. We zullen Stephanie missen, die een jaartje op road trip 
vertrekt met haar gezin. Maar we hebben reeds een paar zielen gerekruteerd en 
hebben al leuke plannen ;) 

Het Feestcomité

Antonia, Laila, Marie, 
Tom, Sara, Perrine, 
Stephanie, Isabelle en 
Louise

Maja van de boekenbeurs

Liefste lezertjes, beste ouders en grootouders,
 
Onze boekenbeurs op school is achter de rug!
Het was een literair festijn, jullie hadden ons duidelijk gemist.
Zo’n online beurs is een leuk alternatief wanneer grote bijeenkomsten niet 
konden, maar er gaat niets boven de boeken eventjes in je handen te hebben.
 
Jullie hebben massaal boekjes gekocht, meer dan 300 nieuwe boekjes vonden 
al een nieuw huis. Dat is een enorm succes, dat betekent niet alleen dat jullie 
kinderen thuis nog meer kunnen lezen, ook onze school profiteert hiervan.
Wij krijgen van de Kleine Johannes nog een mooi budget om nieuwe boekjes voor 
de klasbibliotheken en de leeshoek te kopen.
 
Dit was voor mij de laatste boekenbeurs die ik organiseerde, de ouderraad en de 
school zijn nog steeds op zoek naar iemand die de fakkel wil overnemen. Ben 
je geïnteresseerd, laat het gerust weten, ik leg je graag uit hoe de organisatie 
verloopt.
 
Heel veel lieve groetjes,

Maja
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Interview van meester Victor

Hallo iedereen!

We hebben weer een interview met een leerkracht, deze keer meester Victor!
We hebben 6 vragen voor hem over wat hij doet en wie hij is.

Wat doe je van werk? 
Ik ben halftijds steward bij Brussels 
Airlines en halftijds leerkracht in het 
3de leerjaar.

Waarom wou je meester worden?
Tijdens corona ben ik mijn baan 
kwijtgeraakt als steward, omdat er geen 
passagiers meer waren en dan zocht 
ik naar een goede oplossing. Dat heb 
ik dan gevonden in het onderwijs om 
meester te worden. Ik ben begonnen 
met mijn studies om meester te 
worden, en ik heb eigenlijk gemerkt dat 
ik het heel leuk vond. Dus na mijn stage 
ben ik hier gebleven, en daarom ben ik 
nu halftijds leerkracht hier.

Hoe ga je aan het werk?
Het is een beetje moeilijk, gelukkig is er 
heel veel flexibiliteit van de school uit. 
De 15de dag van de maand krijg ik mijn 
werkrooster voor de volgende maand. 
Bv. op 15 mei heb ik mijn rooster 
gekregen voor juni, en dan ga ik kijken 
welke dagen ik vrij ben of dat ik een 
late of een vroege vlucht heb. En dan 
kijk ik wanneer ik les kan geven: voor 
een vlucht na een vlucht of als ik een 
dag vrij heb. Zo puzzel ik dat en stuur 
ik het door naar juf Laura die er dan de 
planning van maakt.

Wat doe je in je vrije tijd?
Niet veel, omdat ik hier veel ben en ook 
veel in het vliegtuig. Maar ik probeer 
nog met vrienden af te spreken, 
gezellig op restaurant gaan eten, eens 
iets gaan drinken, of bij vrienden gaan 
barbecueën, eigenlijk vooral vrienden 
zien is mijn vrije tijd. En ik kook wel 
regelmatig, dat doe ik ook wel graag.

Wat eet je graag?
Mijn lievelingsgerecht is pasta 4 kazen, 
maar ik eet eigenlijk alles heel graag, 
behalve champignons, komkommers 
en koriander. Dat zijn de 3 dingen die ik 
echt niet graag eet.

Welke dingen kan je goed?
Ik kan goed uitleggen, ik kan heel goed 
communiceren met mensen en ik voel 
de mensen ook heel goed aan.

Dankjewel voor het antwoorden op al 
onze vragen!

Een interview van Sebastian en Anouk 
van de kinderredactie

Dag iedereen,

De lente loopt ten einde en de zomer 
nadert met rasse schreden! 
We hebben een geweldig seizoen van 
inkorven gehad dat langzaam begon 
met een felle zon maar we zijn er 
eindelijk!
 
We hebben al kunnen proeven van 
asperges, aardbeien, courgette, 
erwten, peultjes, salades en nog veel 
meer.
 
Het was nog maar het begin 
hier, de zomer en de herfst 
worden fantastisch met tomaten, 
komkommers, aubergines, paprika’s, 
pompoenen, appels, peren...
 
Je kunt je nu al inschrijven voor 
volgend seizoen.

Guigui’s farm

Hier is de praktische informatie: 
Abonnementen van 12 mandjes / 22,5 euro (let op de 
data van de Allerheiligenvakantie) 

Op te halen op school op dinsdag. 
De mandjes starten op dinsdag 5 september op school.
 
Contact: contact@guiguisfarm.be 
Rekeningnummer: 
IBAN: BE79 3631 6022 3933
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Zomerrecept
Recept voor een fris vieruurtje
Hallo iedereen! 5,4,3,2,1…. Vanaf nu is het echt aftellen tot aan de zomer. Daarom 
hebben wij voor jullie lekkere waterijsjes gezocht die heel makkelijk zijn om zelf 
te maken en een fantastisch verfrissende limonade. Perfect als 4-uurtje als het 
heet is!

TIPS VOOR DE ZOMER

Ingrediënten:
Bruiswater
Citroensiroop
Muntblaadjes
2 citroenen 
IJsblokjes 

Ingrediënten:
Water
Bosvruchten (aardbei, 
framboos…)
Grenadine
Ijsvormpjes

Ingrediënten:
Mojito siroop (kan ook 
met muntsiroop)
Eén citroen
Enkele muntblaadjes
Water
Ijsvormpjes

De limonade
Zet wat citroensiroop in een grote kan. 
Voeg er bruiswater toe. 
Pers het sap uit de citroenen en giet het sap in 
de kan.
Gooi de muntblaadjes erin en voeg de ijsblokjes 
toe. 
Genieten maar 

De Berry mix
Schenk eerst wat water bij de grenadine en giet 
het in de ijsvormpjes. Let er wel op dat je goede 
verhoudingen behoudt, je waterijsje moet wel 
ergens naar smaken! Voeg er enkele bosvruchten 
voorzichtig bij. Giet nog grenadine in de vorm 
totdat hij gevuld is aan de rand. Laat dat allemaal 
enkele uren in de diepvries staan. Smullen!!!

De Summer feeling
Schenk een beetje mojito siroop in de ijsvormpjes 
Giet er flink wat citroensap op. 
Giet het water erbij en strooi er wat muntblaadjes 
op.
Zet het enkele uren in de diepvries en… smullen!

NEDERLANDS OP SCHOOL LES 4

Om het gebruik van Nederlands op school verder te stimuleren gaan we vanaf 
september 2023 allemaal een extra inspanning doen... op de speelplaats!

Het is aan ons, de ouders, het voorbeeld te geven aan de kinderen wanneer we 
ze komen afzetten en terug oppikken van school. 

De nieuwe boog boven het hekje zal dus in september worden versierd met een 
(nog te definiëren!) slogan om het Nederlands op school aan te moedigen.

Samen lukt dit ons. We rekenen echt op jullie medewerking. 
Prettige vakantie iedereen!

De Ouderraad

	 Concreet:

• wees zeker vanaf september enkel Nederlands te gebruiken 
op de speelplaats (en geef dit door aan grootouders, baby-sitters, 
familie, vrienden,... die de kinderen komen ophalen op school!)

• stuur jullie slogans en ideeën voor de boog door naar:
ouderraad@dewemelweide.be

• herlees nog eens onze essentiële top 3 ”speelplaatsnederlands” 
zinnetjes:

« Hoe was het vandaag in de klas? »
« Waar is je boekentas?»
« Kom, we gaan naar huis! Nu! ☺ »

“Bijna klaar.. . voor volgend jaar!”
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Zomerkampen in en rond Watermaal-Bosvoorde
De zomervakantie komt eraan, dus heel wat tijd om zich te amuseren maar ook 
heel wat tijd om zich te vervelen ;)
Weet je niet wat je moet doen als je even een paar dagen vrij hebt, dan kan je je 
misschien nog altijd inschrijven op een zomerkampje! 

Sebastian en Lora zijn gaan speuren in verschillende gemeenten rond onze 
school.

• ZOMERKAMPJES IN BIB ROZENBERG (Thomsonlaan 3)
Zomerkamp ‘Stoute schoenen’... met Hilde Rogge!
wo 12/07 – vr 14/07 (10u-16u)

Voor kinderen van 7 tot 11 jaar is er een avontuurlijk leeskamp! Wil je graag drie 
dagen aan de slag met straffe verhalen over sterke figuren? Met Pippi Langkous, 
Frida Kahlo, reuzen uit de Noorse mythologie, De Tondeldoos van Hans Christian 
Andersen en nog veel meer. Knutselen, toneelspelen, zingen, bouwen, genieten... 
met woordkunstenaar Hilde Rogge.
De Nederlandse taal is een speeltuin!

Inschrijven: 02 675 33 79
bibliotheek.rozenberg@wb1170.brussels

• ZOMERKAMPJES WABO (Deleurlaan 39)
Multi-stage 4-6 jaar
03/07 – 07/07
genre: creativiteit

Multi-stage 6-9 jaar
03/07 – 07/07
genre: creativiteit

Crea en beweging 4-6 jaar
21/08 – 25/08
genre: creativiteit

Crea en beweging 6-9 jaar
21/08 – 25/08
genre: creativiteit

Inschrijven: www.wabo.be

• SPORTWEEK AXIMAX
Mountainbiken 10-12 jaar
03/07 – 07/07
Deze week ga je dagelijks op uitstap en ontdek je de meest uitdagende 
mountainbike routes (dit mag met eigen fiets of met fiets van WaBo)
Inschrijven: www.sportinbrussel.be

• KINDERMUSEUM VAN ELSENE
“Muze Museum Musea!” 7-12 jaar
Vanuit Het Kindermuseum elke dag een ander museum in Brussel ontdekken. 
Een spannende Nederlandstalige ontdekkingstocht met de Heer Muse.
03/07 – 07/07 
Inschrijven: info@childrenmuseum.be

• GC DE MAALBEEK
Fietsweek/fietsstage 9-12 jaar
03/07 – 07/07
Spel- en creaweek ‘De zomer van de grote insecten’ 6-9 jaar
03/07 – 07/07
Omnisportweek 6-9 jaar
21/08 – 25/08
Bouwkamp ‘Cirk Centraal’ 9-12 jaar
21/08 – 25/08
Inschrijven: GC De Maalbeek 

• GC ELZENHOF
Spel- en creaweek ‘Geheime drankjes’ 3-4 jaar
03/07 – 07/07
Spel- en creaweek ‘Wie niet weg is is gezien’ 4-6 jaar
03/07 – 07/07
spel- en creaweek ‘Opa Jan’ 3-4 jaar
21/08 – 25/08
Inschrijven: GC Elzehof

• BIBLIOTHEEK ELSENE
Zomerstage ‘Beeld en strip’ 8-10 jaar
21/08 – 25/08
Inschrijven: elsene.bibliotheek.be/agenda

Fijne zomer !
Sebastian, Lora en Eline voor de kinderredactie
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BELANGRIJKE DATA
2023 - 2024

EERSTE TRIMESTER

START SCHOOLJAAR
vrijdag 1 september 2022

KLUSJESDAG
zaterdag 30 september 2023

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
vrijdag 6 oktober 2023

FACULTATIEVE VERLOFDAG
maandag 9 oktober 2023

HERFSTVAKANTIE
van zaterdag 28 oktober t/m zondag 3 november 2023

KERSTVAKANTIE 	
van zaterdag 25 december 2023 t/m zondag 6 januari 2024

TWEEDE TRIMESTER

NIEUWJAARSDRINK		
vrijdag 12 januari 2024

KROKUSVAKANTIE			 
van zaterdag 12 februari t/m zondag 18 februari 2024

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG            
woensdag 13 maart 2024

PAASVAKANTIE			 
van zaterdag 1 april t/m zondag 14 april 2024

DERDE TRIMESTER

KLUSJESDAG	
zaterdag 20 april 2024

3DE GRAAD: OPENLUCHTKLASSEN
maandag 22 april t/m vrijdag 26 april 2024

FACULTATIEVE VERLOFDAG	
maandag 29 april 2024

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
dinsdag 30 april 2024

DAG VAN DE ARBEID	
woensdag 1 mei 2024

HEMELVAARTSDAG
donderdag 9 mei 2024

BRUGDAG	
vrijdag 10 mei 2024 

PINKSTERMAANDAG           
maandag 20 mei 2024

SCHOOLFEEST                   
zaterdag 1 juni 2024

2DE  GRAAD: OPENLUCHTKLASSEN
maandag 17 juni t/m vrijdag 21 april 2024

1STE GRAAD: OPENLUCHTKLASSEN
maandag 24 juni t/m donderdag 27 april 2024 

SCHOOLREIS KS		
dinsdag 11 juni 2024

EINDE SCHOOLJAAR
vrijdag 28 juni 2024, 12u05
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WE WANT YOU VOOR 
HET REDACTIETEAM!

Hou je van lezen, schrijven en samenwerken? 
Ben je in het 5de of 6de leerjaar volgend jaar ? 

Dan is dit voor jou gemaakt. Word lid van het 
redactieteam! We werken meestal op dinsdagmiddag 
samen. Artikels schrijven, interviews afnemen, 
recepten testen, er is altijd iets te doen! 

Geef ons een seintje via ons emailadres:
schoolkrant@dewemelweide.be


